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3e zondag van de veertig dagen 

 
“Oculi “ 

 
  

 
 

 
 

Je ziet het of je ziet het niet……! 
 

 
 
 
 
 



Orgelpel en mededelingenfilm 
 
Welkom 
 
Zingen : Om licht ben ik gekomen ( melodie lied 246 NLB ) 
 
Om licht ben ik gekomen 
een veilig onderkomen, 
om ogen, die mij zien; 
de last van lang geleden, 
de sporen in het heden, 
iemand die mij verstaat misschien. 
 
Van vrijheid wil ik horen, 
als nieuw worden geboren, 
uit angst en vrees vandaan. 
Geroepen  naar vermogen, 
te hopen, te geloven, 
en liefdevol mijn weg te gaan. 
 
 
Bemoediging en groet 
 
Vg:               Onze hulp mogen we zoeken  

 en vinden in de Naam  
 van onze God:     "Ik zal er zijn voor jou"  

 
ALLEN:       ZIJN NAAM ZAL UITEINDELIJK  

ALLES GOED MAKEN                    
VREDE, LICHT EN LEVEN VOOR ALLE MENSEN  

 
Vg:              Wij groeten elkaar  

met de liefde en goedheid van die God  
 
ALLEN:       VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST         
 
Vg:              o God, nu we zo samen zijn, hier in de kerk  

en verbonden met de mensen in hun eigen huis  
bidden wij u of u ons wil aanraken met uw Geest.           
Dat we met hart en ziel betrokken zijn op u en elkaar 

 
ALLEN:        AMEN 
 



Inleiding  
 
Vandaag is het de 3e zondag van de Veertig Dagen 
Zondag “Oculi “ 
Mijn ogen zijn bestendig op de Heer gericht 
 ( Psalm 25 : 10 ) 
In deze voorbereidingstijd voor Pasen  
richten wij onze ogen op God,  
of Hij naar ons en onze wereld wil omzien. 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Zingen : Mijn ogen zijn gevestigd op God, of Hij mij redt…., 
                                                                            NLB 25a : 1,2 
 
 
 
 
Kyriegebed 
 
Zingen : Waar de mensen dwalen in het donker, NLB 286 : 1,2,3  
 
 
 
 
 
 
 
Aandacht voor de kinderen : Project “Wat goed, dat jij er bent “. 
( door  iemand van de KND ) 
 
Projectlied : “Veertig dagen duurt de reis “ 
 
Elke week :  
Veertig dagen duurt de reis 
naar het feest van Pasen. 
Ga de weg, die God ons wijst, 
Hij brengt mensen samen. 
 
Derde zondag :  
Maak je ruimte, vind je rust, 
Zoek je naar de stilte? 
Dan vind je een nieuw  geluk: 
God is in ons midden. 



 

Schriftlezing : Johannes 2 : 13 – 25 ( NBV21) 
 
Zingen : Runderen. Schapen en duiven te koop, NLB  187 : 1,2,3,4 
 
Schriftlezing :  I  Johannes 4 : 12 – 14 NBV21) 
 
Zingen : Liefde, eenmaal uitgesproken, NLB 791 : 1,2,3,4,6 
 
Overdenking : Je ziet het of je ziet het niet……! 
 
 
 

 
 
Zingen : Omdat Hij niet ver wou zijn,NLB 528 : 1,2,3,4 
 
 
 
 
 



Dankgebed 
Voorbeden  
Stil gebed 
Onze Vader   
 
 
Slotlied  : O. Heer, die onze Vader zijt, NLB 836 : 1, 4, 5 
 
Zegen  
 
Zingen : En de zegen gaat door, NtJ 237 : 1,2,3  
( plus Waar liefde woont…..! ) 
 
 

 
 
 
 2 En de zegen gaat door waar men open maakt,  

Daar waar men wordt geraakt.  
En de zegen gaat door waar men inspireert,  
Daar waar men liefde leert.  

   
3 En de zegen gaat door waar men haat doorbreekt,  

Waar men van liefde spreekt;  
Ja, de zegen gaat door waar men liefde toont,  
Dat is de plaats waar God woont.  
   
Waar liefde woont gebiedt de Heer den zegen:  
Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen  
En ’t leven tot in eeuwigheid.  
  
(psalm 133: 3 O.B. in C)  


